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Zingen: Breng ons samen Kinderen komen de kerk binnen 

U roept ons samen als kerk van de Heer   
Verbonden met U en elkaar 
Wij brengen U lof, geven U alle eer 
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit 
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt 
 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed 
Als deel van uw kerk wereldwijd 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht 
Gebruiken met vreugde de maaltijd 
Wij breken het brood en verstaan het geheim 
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn 
 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
 
Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één   (2x) 
 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde 
 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
 
Welkom en gebed door Henry 
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Zingen: Psalm 118:11,12 

De steen, dien door de tempelbouwers 

Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 

Is, tot verbazing der beschouwers, 

Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 

Dit werk is door Gods alvermogen, 

Door 's HEEREN hand alleen geschied; 

Het is een wonder in onz' ogen; 

Wij zien het, maar doorgronden 't niet 

 

Dit is de dag, de roem der dagen, 

Dien Isrels God geheiligd heeft; 

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 

Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 

Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 

Och HEER, geef heil op dezen dag; 

Och, dat men op deez' eerstelingen 

Een rijken oogst van voorspoed zag. 

 

Tekst door Levi van der Louw en Jonathyn Bos 

Er is niemand te jong, 

Niemand is te klein, 

Ga toch naar Jezus toe, 

Daar is het fijn. 

 

Ben je vaak bang, 

Of heb je soms pijn, 

Bid dan tot Jezus, 

Hij wil bij je zijn. 

 

Zingen: Uw genade is mij genoeg 

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 

Met een kruis op zijn rug 

En een doornenkroon 

Hoor de menigte schreeuwt en roept 

′Kruisigt Hem' 

Zo gaf God zijn eigen Zoon 

 

Zie het Lam aan het kruis 

Daar op Golgotha 

Als de koning der Joden wordt hij veracht 

Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 

Als hij roept ′Het is volbracht' 

 

Ja ik dank U voor uw genade o Heer 

Dat U het kruis voor mij droeg 

U bewijst uw genade aan mij telkens weer 

Uw genade is mij genoeg 
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In het rijk van de dood is Hij neergedaald 

Ja uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan 

Maar de steen van het graf is 

Nu weggehaald 

Jezus leeft Hij is opgestaan 

 

Ja ik dank U voor uw genade o Heer 

Dat U het kruis voor mij droeg 

U bewijst uw genade aan mij telkens weer 

Uw genade is mij genoeg 

 

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid 

Met ontzag en respect 

Kniel ik voor U neer 

U bent Koning en God tot in eeuwigheid 

U bent Jezus de hoogste Heer 

 

Ja ik dank U voor uw genade o Heer 

Dat U het kruis voor mij droeg 

U bewijst uw genade aan mij telkens weer 

Uw genade is mij genoeg 

Uw genade is mij genoeg 

 

Tekst door Jaïra van Vliet, Jesse Rijneveld en Danique Kraaijeveld 

Met mijn schulden op zijn rug,    

Zwijgend door Jeruzalem, 

Geeft hij mij het leven terug, 

Door het kruis dat drukt op hem 

 

Gisteren nog zijn zegen, 

Met vrienden allemaal, 

Heeft Hij toen nog gelegen, 

Aan het laatste avondmaal 

 

Vandaag is Hij geslagen, 

Op t hoofd een doornenkroon, 

aan het kruishout zelf gedragen 

Hangt nu Gods eigen zoon 

 

Nieuwsflits 
 

Zingen: in het graf van Jozef van Arimathea 

In het graf van Jozef van Arimathea 

Begroeven zij de Heer 

In het graf van Jozef van Arimathea 

Legden zij de Meester neer 

En het verdriet is groot 
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Nu is de Meester dood 

Hoe komen zij dit leed te boven 

Ze staren naar de steen 

Zo stil en zo alleen 

Ze kunnen het maar niet geloven 

 

Uit het graf van Jozef van Arimathea 

Is Jezus opgestaan 

Uit het graf van Jozef van Arimathea 

Dat heeft Hij voor ons gedaan 

Zijn macht is meer dan groot 

Veel sterker dan de dood 

De Heer is uit het graf gekomen 

En zo wordt alles goed 

Hij komt ons tegemoet 

En wil in onze harten wonen 

 

Nieuwsflits 
 

Zingen: de steen is weg 

Schuingedrukt = alleen de kinderen zingen 

 

Een steen op het graf 

Die kan er niet af 

Iedereen treurt, Iedereen treurt 

Maar kijk 'es wat er is gebeurd, kijk ‘es wat er is gebeurd, 

 

De steen is weg, de steen is weg 

De weg is vrij, de weg is vrij 

Het graf is leeg, het graf is leeg 

De pijn voorbij, de pijn voorbij 

Want Jezus leeft 

En de steen is weg weg 

Helemaal weg 

 

Een steen op mijn hart 

Zo zwaar en zo zwart 

Het komt nooit meer goed, het komt nooit meer goed 

Maar kijk 'es hier wat Jezus doet, kijk ‘es hier wat Jezus doet 

 

De steen is weg, de steen is weg 

Mijn hart is vrij, mijn hart is vrij 

Ik voel me nieuw, ik voel me nieuw 

God is bij mij, God is bij mij 

Wat Jezus leeft 

En de steen is weg 

Weg 

Helemaal weg 
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Foetsie!!! 

 

Tekst door Silas van Vliet, Myrthe van Os en Channah van Rijsinge 

Heer ik weet het wel, wat u voor mij deed. 

U droeg een zwaar kruis, mijn zonde en mijn leed. 

 

Beschaamd geef ik toe, ondanks dat ik weet, 

Ik het in alle drukte weleens vergeet. 

 

Heer zet me toch stil en maak me weer klein, 

Bij het wonder dat u mijn vader wil zijn. 

 

Kinderen zingen: Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft 

Wij vieren feest 

omdat Jezus weer leeft. 

Wij vieren feest 

om wat Hij heeft gedaan. 

Wij vieren feest, 

omdat Jezus weer leeft. 

Jezus is opgestaan! 

 

Hij heeft de dood overwonnen, 

ons van de zonde bevrijd. 

Hij stierf maar dit is het wonder: 

Hij leeft in eeuwigheid 

 

Dus zing ik: Halleluja, 

prijs de Heer 

prijs zijn grote naam. 

En zing ik: Halleluja, 

prijs de grote Koning. 

Jezus is opgestaan!   (2X) 

 

Kinderen zingen: Weet je dat de lente komt 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 

De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan 

Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 
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Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

 

Tekst door: Joël van Os en Kaj Lambers 

De vrouwen hebben zo’n verdriet, 

Om de gestorven Heer. 

Ze lopen naar Jezus’ graf, 

Maar Hij ligt er niet meer! 

 

De steen is weg, het graf is leeg! 

Dan zien ze engelen staan, 

Zij zeggen: vrees toch niet, 

De Heer is opgestaan! 

 

Zingen: Hij leeft!   

Maria kwam bij het graf 

En huilde om haar heer 

De grote steen was weggerold 

En Jezus was er niet meer 

Maar een engel zei plotseling 

Weet je niet meer 

Wat Hij gesproken heeft 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 

Hij leeft, Hij leeft 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 

Hij leeft, Hij leeft 

 

De discipelen waren zo moe 

Ze treurden om de Heer 

Waar moesten ze nu nog naar toe 

Hun meester was er niet meer 

Maar Maria riep plotseling 

Hij heeft gedaan 

Wat Hij gesproken heeft 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 

Hij leeft, Hij leeft 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 

Hij leeft, Hij leeft 

 

Schriftlezing: Johannes 20:19-29 door Liza van Os en Talitha Hoogenboom 

19 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de 

discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun 

midden en zei tegen hen: Vrede zij u! 20 En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn 

zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. 21 Jezus dan zei opnieuw tegen 

hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22En nadat Hij dit gezegd had, 

blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. 23 Als u iemands zonden vergeeft, 

worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. 
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Jezus en Thomas 24 En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus 

daar kwam. 25 De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei 

tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het 

litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven. 

26En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de 

deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u. 27 Daarna zei Hij tegen 

Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in 

Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig. 28 En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn 

Heere en mijn God! 29 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig 

zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. 

 

Collecte: MAF 

Muziekgroep zingt: Juicht! Want Jezus is Heer 

 

Nieuwsflits 
 

Zingen: Omdat hij leeft 

1e keer vrouwen, 2e keer mannen, 3e keer gezamenlijk 

Omdat Hij leeft 

Ben ik niet bang voor morgen 

Omdat Hij leeft 

Mijn angst is weg 

Omdat ik weet 

Hij heeft de toekomst 

En het leven is 

Het leven waard 

Omdat Hij leeft   (3x) 

 

Zingen: Jezus leeft in eeuwigheid  

Jezus leeft in eeuwigheid 

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid 

Alle dingen maakt Hij nieuw 

Hij is de Heer van mijn leven 

 

Straks als er een nieuwe dag begint 

En het Licht het van het duister wint 

Mag ik bij Hem binnengaan 

Voor Zijn troon gaan staan 

Hef ik daar mijn loflied aan 

 

Jezus leeft in eeuwigheid 

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid 

Alle dingen maakt Hij nieuw 

Hij is de Heer van mijn leven 

 

Straks wanneer de grote dag begint 

En het Licht voor altijd overwint 

Zal de hemel opengaan 
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Komt de Heer er aan 

Heffen wij dit loflied aan 

 

Jezus komt in heerlijkheid 

Zijn sjaloom wordt wereldwijd 

Alle dingen maakt Hij nieuw 

Hij is de Heer van ons leven 

 

Straks wanneer de grote dag begint 

En het Licht voor altijd overwint 

Zal de hemel opengaan 

Komt de Heer er aan 

Heffen wij dit loflied aan 

 

Jezus komt in heerlijkheid 

Zijn sjaloom wordt wereldwijd 

Alle dingen maakt Hij nieuw 

Hij is de Heer van ons leven 

 

Tekst door: Matthyan Bos, Micha Timmerman, 

Sarah van der Louw en Hannah Oskam   

Dank u voor deze nieuwe morgen, 

Ondanks al mijn zorgen. 

 

Dank u voor deze nieuwe dag, 

Dat ik tot uw eer leven mag. 

 

Dank u voor alles wat u geeft, 

Voor iedereen die op aarde leeft. 

 

Dank u dat uw Zoon zijn leven voor mij gaf, 

En hoop in de wereld brengt door het lege graf 

 

Afsluiting en gebed door Tineke 

 

Zingen: Jezus Overwinnaar Indien mogelijk 

staande 

Waar U verschijnt wordt alles nieuw 

Want U bevrijdt en geeft leven 

Elke storm verstilt 

Door de klank van Uw stem 

Alles buigt voor Koning Jezus 

 

U bent de held die voor ons strijdt 

U baant de weg van overwinning 

Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer 

Naam boven alle namen Hoogste Heer 
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Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht 

Ligt in Uw grote naam 

Jezus Overwinnaar 

 

De duisternis licht op door U 

De duivel is door U verslagen 

Dood waar is je macht 

Waar is je prikkel gebleven 

Jezus leeft en ik zal leven 

 

De schepping knielt in diepst ontzag 

De hemel juicht voor onze Koning 

En de machten van de hel 

Weten wie er regeert 

Naam boven alle namen Hoogste Heer 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht 

Ligt in Uw grote naam 

Jezus Overwinnaar  (2x) 

 

Naam boven alle namen 

Naam boven alle namen (4x) 

 

Naam boven alle namen 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht Ligt in Uw grote naam 

Jezus Overwinnaar  (2x) 

 

Ongeëvenaarde kracht 

Ligt in Uw grote naam 

Jezus Overwinnaar 

U bent Jezus Overwinnaar 

U bent Jezus Overwinnaar 
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Zingen: U zij de Glorie Indien mogelijk staande 

U zij de glorie opgestane Heer 

U zij de victorie nu en immer weer 

Uit een blinkend stromen daalde d′engel af 

Heeft de steen genomen van 't verwonnen graf 

 

U zij de glorie opgestane Heer 

U zij de victorie nu en immer meer 

Zie hem verschijnen Jezus onze Heer 

Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer 

Weest dan volk des Heren blijde en welgezind 

En zegt telkens kere Christus overwint 

U zij de glorie opgestane Heer 

U zij de victorie nu en immer meer 

 

Zou ik nog vrezen nu Hij eeuwig leeft 

Die mij heeft genezen die mij vrede geeft 

In Zijn goddelijk wezen is Zijn glorie groot 

Niets heb ik te vrezen in leven en in dood 

U zij de glorie opgestane Heer 

U zij de victorie nu en immer meer 

 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade in het koor 

Voor alle kinderen is er nog een presentje bij de uitgang 

 

 

 

 

 

 


